
Geachte gemeenteraadsleden,  

D is ook een van de kindjes die vanaf de start met veelbelovende plannen hier van 

locatie naar locatie wordt verplaatst. Al 4,5 jaar worden we aan het lijntje gehouden! 

Terwijl deze kinderen net als alle andere kinderen gewoon 1 plek nodig hebben! Net als 

alle andere basisscholen je gewoon als kind in 1 gebouw van groep naar groep gaat. Juist 

deze kinderen hebben dat nodig om zich zo goed mogelijk in een veilige en vertrouwde 

omgeving te kunnen ontwikkelen!  

Van de tamarinde naar de scheerder, nu een jaar op de eik en volgend jaar naar de 

Wilhelmina laan.  

De Gemeente Hoorn laat deze kinderen gewoon in de kou staan! Hoe triest is dat? Hoe 

lang moeten zij nog wachten gemeente Hoorn? Zij verdienen veel meer! 

Het is ongelofelijk dat er zo lang discussie moet zijn over een locatie? Wat is er dan zo 

erg aan deze kinderen? Wat is er dan in godsnaam zo mis aan deze kinderen dat ze 

nergens terecht kunnen of mogen?  

D maakt al jaren gebruik van het IKEC en alle bijkomende expertise die hij daar kan 

krijgen.  

Het is voor ons als ouders, maar met name voor D een hele fijne plek, waar hij zich kan 

ontwikkelen, gewoon mag zijn wie hij is en geen gedoe over de logopedie, therapieën of 

andere onderzoeken buitenshuis plaatsvinden en die steeds tussendoor moeten 

gebeuren. Nee het is allemaal aan boord bij het IKEC. Daardoor kan ons gezin gewoon 

blijven functioneren en kan ons hele gezin adem blijven halen en de zorg voor D op een 

positieve wijze vormgeven. 

En niet zoals de jaren ervoor dat hij 3x in de week naar het ziekenhuis moest voor 

testen, logopedie, fysio, ergo therapie, kinderarts, neuroloog enz enz..... 

De locaties zijn heel oud, het is een bijelkaar geraapte bonte verzameling van meubilair 

(want ja als straks het nieuwe IKEC er komt komen er nieuwe spullen), lekkende daken, 

mankementen aan alle oude gebouwen, worden wel steeds weer provisorisch gemaakt, 

want ja aa het nieuwe IKEC er komt zijn we daar vanaf dus we gaan er nu geen geld 

meer in steken! Maar de warmte, de expertise en het enthousiasme van alle 

medewerkers maakt gelukkig alles nog goed. Dat is het enige wat het goed maakt!  

Gelukkig zijn het de medewerkers van deze scholen die de boel nu redden en draaiende 

houden en zijn hun de helden, elke dag weer! Met zoveel liefde, geduld, passie zetten zij 

zich in met heel hun hart en ziel! Allemaal een hart van goud! Ik ben trots op deze 

mensen die mijn kind met liefde en plezier naar school laten gaan ( ondanks dat ze in de 

oude troep zitten en dit eigenlijk echt niet meer kan en dat de kinderen om het jaar of 2 

weer moeten veranderen van omgeving/ gebouw/ kinderen en leraren om zich heen) en 

van elke dag een feestje maken en een glimlach op D zijn gezicht toveren. Hoeveel hij al 

heeft geleerd en hoe hij zich ontwikkeld heeft, juist door ook deze medewerkers. Wie had 

dat ooit verwacht! Het is hartverwarmend!!! Maar hoe veiliger, fijner, vertrouwder en 

hoeveel meer had het nog kunnen worden als alle expertises bij elkaar in 1 gebouw 

zouden zitten.  

Diepe respect, elke dag weer voor deze hardwerkende mensen maar gemeente Hoorn, 

waar blijven jullie in dit verhaal? Als jullie zo doorgaan is D ondertussen al van school af! 

Hij zit er ondertussen al 4,5 jaar als het niet langer is! Heeft dit dan echt zo lang nodig? 

Wij worden er echt heel verdrietig en onrustig van dat D straks weer naar een andere 

locatie moet gaan, omdat er nog geen doorgaande leerlijn van 2 tot 18 jaar kan zijn op 1 



locatie....de onderbreking en dus weer voor een 3e keer moeten wennen aan alles en 

iedereen maakt je als ouder onzeker, je verhaal weer opnieuw moeten vertellen, het kind 

opnieuw leren kennen....en vooral D uit zijn veilige structuur halen maakt ons bezorgd en 

boos! 

Voor ons als ouders en D maakt het helemaal niet uit waar de locatie komt, als er maar 

een locatie komt.....en dat alle mensen die met zoveel passie en liefde werken met en 

voor kinderen hun kracht en expertise behouden. Al is het midden in een weiland! Ook 

prima!  

Het is namelijk al te gek voor woorden dat je als ouders van kinderen waar passend 

onderwijs in de reguliere scholen al echt geen optie is...je je moet verantwoorden dat je 

gebruik wilt maken van een krachtig centrum als het IKEC. Dat we trouwens ook op 

betaalde parkeerplaatsen moeten parkeren omdat we gewoonweg geen normale 

parkeerplaatsen in de buurt van de locaties zijn  en de gemeente langs komt om boetes 

uit te delen omdat je 5 min daar staat met de auto om je kind van school te halen met 

beperkingen ( aangezien ons kind niet om de hoek naar school kan ). Ja idd ik heb zo’n 

boete ontvangen! Wild wordt ik ervan.  Dat de verkeerssituaties rond de locaties van het 

IKEC zo onveilig zijn dat het met halen en brengen een gevaarlijke chaos is en dat de 

gemeente zegt hier niks aan te kunnen en willen doen! Moeten onze kinderen dan echt 

zo naar school gemeente Hoorn? Open jullie ogen eens en bedenk eens goed wat jullie 

met deze kinderen doen! En straks moeten we ook nog bijna dank je wel gaan zeggen 

tegen alle mensen die straks eindelijk eens akkoord geven???? Echt ronduit schandalig 

dat jullie zo met onze kinderen omgaan!  

Gr maaike vaars ( moeder van D locatie de eik) 

  


