
Geachte leden van de raad,

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor het feit dat de gemeente met de stadsgesprekken 
een dappere en belangrijke poging doet om het gesprek te blijven voeren met elkaar. Ook over 
gevoelige onderwerpen in verwarrende tijden.
Een referendum of burgerraadpleging om Coen is naar mijn idee een mooi middel om de burger te 
betrekken bij de stadsgesprekken, om de meningen over Coen te verzamelen en delen, en om deze 
gesprekken met iets tastbaars te besluiten. Tijdens het ophalen van de handtekeningen heb ik 
gemerkt dat de burger zich graag wilt uiten: ze vertellen graag over Coen. Een directe stem zorgt 
ervoor dat we de kwestie democratisch kunnen besluiten en ons tegelijkertijd actief verhouden met 
ons verleden.

Ik zou u willen vragen om het idee van een burgerraadpleging serieus in overweging te nemen of 
anders houden als een optie om de stadsgesprekken en de discussie om het beeld te besluiten.

De symboliek is er want precies 400 jaar geleden, in 1621, beging Coen zijn meest omstreden daad: 
de slachting van Banda. 

Laten we 400 jaar later kijken wat we van de geschiedenis geleerd hebben en laten we hierin een 
voorbeeld zijn voor de rest van de wereld.

Of zoals Coen het zelf al zei: ‘hier kan iets groots verricht worden.’

Met hartelijke groet,

Rik Meester.


