
Onderwerp:                                  J.P. Coen standbeeld  
  
  
Beste griffie,  
  
Ik weet van de discussie over het beeld. Ik heb al een poos een idee erover om hopelijk iedereen die voor 
of tegen het beeld zijn tevreden te stellen. Zelf vind ik niet dat het beeld weg moet, maar wel naar een 
andere plek zou moeten, omdat de Roode Steen een uitgaansplein is, en vanwege de smet op het beeld, 
de gruweldaden die gepleegd zijn door J.P. in het verleden, dit nou niet de plek is voor het beeld. Beter 
een mooie fontein met zitplekken rondom zoals we ook kunnen zien in andere steden in Europa. Veel 
feestelijker,  leuker, positiever op dit uitgaansplein en het verbind mensen.  
Het beeld zou goed en beter staan op de binnenplaats van onze oude gevangenis. Juist daar omdat J.P. 
Coen hoort in een gevangenis. Maar dat kan niet, dat gek zijn, maar het zou niet gek zijn het beeld op het 
plein van de gevangenis te zetten. Daar zou het beeld naar mijn mening echt het beste kunnen staan, en 
zou daar ook heel mooi staan. En iedereen kan vrijblijvend dan nog steeds het beeld bezichtigen . In een 
museum zou men moeten betalen en dat vind ik persoonlijk niet oké.   
Mooi zou ook zijn om er een kunstenaar op los te laten. Een stukje tralies deels voor bijv het hoofd van 
het beeld te bevestigen, zwevend zeg maar. Iig lijkt mij dit de allerbeste plek voor het beeld. Niet volop 
in beeld is het beeld dan, ietwat verstopt, maar blijft dan wel toegankelijk voor iedereen. En iedereen 
tevreden hopelijk, voor- en tegenstanders. Het beeld dus behouden, maar niet meer anno 2023 op een 
uitgaansplein waar mensen blij ,positief zouden moeten zijn. De sfeer van het beeld draagt niet mee aan 
de feestvreugde die mensen zouden moeten hebben op het uitgaansplein, het vloekt zeg maar. 
  
Ik hoop van harte dat u mijn mail doorstuurt naar de politieke partijen, de gemeenteraad of wie dan ook 
waar ik mijn mail naar toe zou moeten, want dat weet ik niet zo goed. 
  
Groet,  
Juliëtte Schouten 
  
  


